
  |  De kerk: de hemel op aarde  
 

zondag 3 maart 2024 
  

Nederlandse Geloofsbelijdenis   

Artikel 27 De katholieke of algemene kerk 

Wij geloven en belijden één katholieke of algemene kerk. Zij 

is een heilige vergadering van mensen die waarachtig in 

Christus geloven, die al hun zaligheid verwachten van Jezus 

Christus, gewassen door zijn bloed, geheiligd en verzegeld 

door de Heilige Geest. Deze kerk is er geweest van het begin 

van de wereld af en zal er zijn tot het einde toe; want  

Christus is een eeuwige Koning, die niet zonder onderdanen 

kan zijn. En deze heilige kerk wordt door God bewaard of 

staande gehouden tegen het woeden van de gehele wereld, 

hoewel zij soms een tijdlang zeer klein en als tot niets schijnt 

te zijn geworden in de ogen van de mensen. Zo heeft de Here 

gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab zevenduizend 

mensen voor zich behouden, die hun knieën voor Baäl niet 

gebogen hadden. Ook is deze heilige kerk niet gelegen in, 

gebonden aan of beperkt tot een bepaalde plaats of 

gebonden aan bepaalde personen, maar zij is verspreid en 

verstrooid over de gehele wereld. Toch is zij met hart en wil 

samengevoegd en verenigd in eenzelfde Geest, door de 

kracht van het geloof. 

 

‘Kerk’ betekent zoveel als ‘dat wat van de Kurios (= 

de Heer) is’. De kerk bestaat alleen maar dankzij de 

Heer en het gaat in de kerk om niemand anders 

dan om de Heer. Dat is belangrijk om te verwerken, 

omdat wij vaak over de kerk denken en spreken als 

een organisatie, een gebouw of een menselijke 

vereniging. Maar de kerk is alleen maar daar waar de 

Heer is. En wie dankzij de Heilige Geest Jezus Christus 

als Heer belijdt, is van Hem en is kind van de Hemelse 

Vader. Zo ontvangen gelovigen ook elkaar: gelovend 

in dezelfde Heer, kinderen van dezelfde Vader.  

identiteit van de kerk 

Petrus’ belijdenis bij Caesarea Filippi als antwoord op 

Jezus’ vraag: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’  

maakt duidelijk wat de kerk tot kerk maakt (Matteüs 

16,13-20). Volgens Jezus omschrijft die belijdenis de 

identiteit van zijn kerk, namelijk dat Híj de messias is, 

de Zoon van de levende God.  

Dat de kerk alleen maar te omschrijven is als horend 

bij de Heer Jezus Christus, gelovend in Hem en alles 

dankend aan Hem, blijkt ook uit beelden die het 

Nieuwe Testament voor de kerk gebruikt:  

- het lichaam van Christus (1 Korintiërs 12,27), 

waarvan Christus het hoofd is en zijn gelovigen de 

leden van het lichaam (Efeziërs 4,15; 5,23); 

- de bruid van Christus (Efeziërs 5,23-32); 

- een gebouw of huis met Jezus Christus als de 

hoeksteen (Efeziërs 2,19-22). 

De kerk is van Christus en ze leeft, groeit en bloeit 

slechts door haar verbondenheid met Hem (Johannes 

15,1-8). Die identeit van de kerk herken je na 

Pinksteren ook in Handelingen: levend met en 

getuigend van haar Heer. 

veiligheid van de kerk 

Petrus’ belijdenis is de rots waarop Jezus zijn 

gemeente zal bouwen. Daarbij hoort zijn belofte: ‘de 

poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen’. 

Dat Christus de kerk heeft gered betekent haar  

definitieve veiligheid. Hij is de beloofde Messias, de 

beloofde nakomeling van de moederbelofte (Genesis 

3,15), die de duivel zou verslaan. Met Pasen heeft God 

dat definitief bevestigd! En Christus is zijn kerk trouw 

tot het einde. Zijn kerk zal nooit meer zonder Hem 

zijn. Niets zal haar nog van zijn liefde kunnen 

scheiden (Romeinen 8,39). 

Dat geeft eindeloos moed om kerk te blijven al ben je 

in de minderheid, word je vervolgd of word je als kerk 

kleiner. We zijn niet alleen. God houdt zijn kerk in 

leven. Dat is een dankbaar stemmende belijdenis. En 

tegelijk is het een aanmoediging en opdracht om als 

kerk Christus  onverminderd trouw te blijven en 

nergens anders dan bij Hem onze identiteit, ons leven 

en bestaansrecht te zoeken en te beleven.  

eenheid van de kerk 

Omdat de kerk staat of valt met haar verbondenheid 

aan Christus, zijn verschillen in tijd, plaats en cultuur 

niet wezenlijk van belang. De eenheid in Christus, 

door dezelfde Geest geleid, maakt de kerk van alle 

tijden en plaatsen één. Dat maakt op geen enkele 

manier onverantwoord gemakzuchtig. Met Christus 

verbonden gaat het juist om trouw aan zijn Woord en 

zijn Geest. Toch ligt de eenheid van de kerk niet in een 

optelsom van verschillen en overeenkomsten, maar 

alleen en geheel in Christus. ‘U allen die door de doop 

één met Christus bent geworden, hebt u met Christus 

omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of 

vrijen, mannen of vrouwen, - u bent alleen één in Christus 

Jezus’ (Galaten 3,27-28) 


