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Artikel 21 De voldoening van Christus voor onze zonden

Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige Hogepriester is,
onder ede, naar de ordening van Melchisedek [Hebr. 7:21].
Hij heeft zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld om
zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, door zichzelf
aan het kruishout op te offeren en zijn kostbaar bloed te
vergieten tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten
hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf op de
Zoon van God gelegd is, opdat wij vrede zouden hebben en
dat wij door zijn wonden genezen zijn; dat Hij als een lam ter
dood geleid is, onder de misdadigers gerekend [Jes. 53:5vv.]
en als een misdadiger veroordeeld door Pontius Pilatus,
hoewel hij Hem onschuldig verklaard had [Joh. 18:38]. Zo
heeft Hij dan betaald, wat Hij niet geroofd had [Ps. 69:5] en
heeft geleden, rechtvaardig voor de onrechtvaardigen
[1Petr. 3:18], zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Hij ervoer
de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden,
zodat zijn zweet gelijk werd aan druppels bloed die op de
aarde vielen [Luc. 22:44]. Hij heeft geroepen: Mijn God, mijn
God, waarom hebt Gij Mij verlaten? [Matt. 27:46] en heeft
dit alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom
zeggen wij terecht met Paulus, dat wij niets anders weten
dan Christus en die gekruisigd [1Kor. 2:2]. Wij achten alles
voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze
Here Jezus Christus [Filipp. 3:8]. Wij vinden alle
vertroosting in zijn wonden en behoeven geen enkel ander
middel te zoeken of te bedenken, om ons met God te
verzoenen dan alleen dit ene offer, eenmaal gebracht,
waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden
[Hebr. 10:14]. Dit is de reden waarom Hij door de engel van
God Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd is, omdat Hij zijn
volk zou verlossen van hun zonden [Matt. 1:21].
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Een spotprent gkraffltl uit ongeveer het jaar 200
schetst iemand bij een kruiseling met een ezelskop
en heeft als bijschrift: Alexamenos aanbidt god.
Het lijkt de spot te drijven met christenen die de
Gekruisigde als God aanbidden. Dat past bij het
dwaze verhaal van het kruis. Hoe kan het ooit dat God
zich laat kruisigen om ons te redden?!

de gekruisigde Christus

Dat Jezus Christus aan het kruis stierf is voor Joden
een ‘struikelblok’ en voor anderen is dat een
dwaasheid (1 Korintiérs 1,23). De beloofde Messias
werd als een crimineel gekruisigd. Een gekruisigde is
een vervloekte. Hoe zou gekruisigde bij God kunnen
brengen?! Een man aan een kruis is een mislukkeling,
een verliezer. Daar hoef je geen goeds te verwachten.
Daar moet je je niet mee identificeren om bij God te
willen komen. Dwaas om van zo iemand iets goeds te
verwachten, laat staan redding.

Toch is de gekruisigde Christus hoe God zich in deze
wereld laat kennen. In zwakte en dwaasheid. Het is
deze zwakte van God die redding brengt. Want de
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vervloekte Christus is als de beloofde uit Jesaja 53 die
gezien werd als ‘door God geslagen en vernederd’,
maar blijkbaar ‘om onze zonden werd doorboord en
om onze wandaden gebroken’.

De gekruisigde Christus is aanstootgevend en dwaas,
maar Hij is tegelijk Gods kracht en wijsheid. Gods
antwoord op onze eigen-wijsheid, onze zonde, op het
kwaad en de dood is de gekruisigde Christus.

onze Redder

‘De boodschap van het kruis is dwaasheid voor wie
verloren gaan’ (1 Korintiérs 1,18). Maar voor wie zich
door God laat redden is Christus ‘de kracht van God'.

De dwaasheid van het kruis blijkt het grootst geluk. De
gekruisigde Christus is de opgestane Heer. Hij is Gods
kracht en wijsheid. In geloof belijden en aanvaarden
we Hem dankbaar en met overgave als Hogepriester,
offer voor onze zonden, genezer van onze wonden,
brenger van vrede, door wie wij vergeving vinden,
Zaligmaker.

Hij is ons alles waard. We laten ons troosten door zijn
wonden. We laten ons door Hem met God verzoenen
en verlossen van onze zonden.

De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,

zij vraagt geheel mijn harten ziel.
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