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Artikel 14 Schepping, val en verdorvenheid van de mens 

Wij geloven dat God de mens geschapen heeft uit het stof 

van de aarde, en hem gemaakt en gevormd heeft naar zijn 

beeld en gelijkenis, goed, rechtvaardig en heilig, zodat hij 

met zijn wil in alles kon overeenstemmen met de wil van 

God. Maar toen hij in ere was, heeft hij het niet verstaan [Ps. 

49,21] en zijn uitnemendheid niet ingezien, maar heeft 

zichzelf willens en wetens aan de zonde onderworpen, en 

daarmee aan de dood en de vervloeking, door gehoor te 

geven aan het woord van de duivel. Want het gebod ten 

leven, dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en door 

zijn zonde heeft hij zich losgemaakt van God, die zijn ware 

leven was. Hij heeft zijn gehele natuur verdorven, waardoor 

hij de lichamelijke en geestelijke dood verdiend heeft. En 

doordat hij in al zijn doen en laten goddeloos, verkeerd en 

verdorven is geworden, heeft hij zijn voortreffelijke gaven 

die hij van God ontvangen had, verloren. Hij heeft daarvan 

niets anders overgehouden dan kleine overblijfselen, die 

voldoende zijn om de mens iedere verontschuldiging te 

ontnemen. Al het licht in ons is immers in duisternis 

veranderd, zoals de Schrift ons leert: het licht schijnt in de 

duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 

gekregen [Joh. 1,5], waar de heilige Johannes de mensen 

duisternis noemt. Daarom verwerpen wij alles wat men in 

strijd hiermee leert over de vrije wil van de mens, aangezien 

de mens niets dan een slaaf van de zonde is en alleen kan 

ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt.  [Joh. 

3,27]. Want wie is er die zich er op beroemen kan uit zichzelf 

iets goeds te kunnen doen? Christus zegt immers: Niemand 

kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, die Mij gezonden 

heeft, hem trekt [Joh. 6,44]. Wie zal aankomen met zijn 

eigen wil, die begrijpt dat het aardse streven vijandig staat 

tegenover God [Rom. 8,7]? Wie zal over zijn kennis spreken, 

als hij inziet dat den mens die de Geest niet bezit, niet 

aanvaardt wat van de Geest van God komt [1 Kor. 2,14]? 

Kortom, wie zal een enkele gedachte in het midden brengen, 

omdat hij beseft Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn 

dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze 

bekwaamheid danken we aan God. [2 Kor. 3,5]? 

En daarom behoort wat de apostel zegt terecht voor vast en 

zeker gehouden te worden, dat het God is die zowel het 

willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem 

behaagt [Filipp. 2,13]. Want er is geen verstand en wil in 

overeenstemming met het verstand en de wil van God, of 

Christus heeft die in de mens tot stand gebracht, wat Hij ons 

leert als Hij zegt: Zonder Mij kunt je niets doen [Joh. 15,5].  

 

Wetenschappelijke onderzoeken geven inzicht in 

wat de mens kan en in zijn gedrag. Maar te weten 

komen wie je bént als mens, wat je identiteit is, en 

wat de bedoeling van je bestaan is, daarvoor moet 

je bij je Maker zijn. En dat betekent een gesprek dat 

tegelijk slecht en goed nieuws brengt.  

Gods schepsel 

Lelijke mensen bestaan niet. We zijn nota bene naar 

Gods eigen beeld gemaakt. Ieder mens. Onze waarde 

is geen optelsom van wat we kunnen en hebben, maar 

wordt bepaald door onze Maker. Hij heeft ons 

gemaakt als meer dan de rest van zijn schepping: ons 

maakte Hij naar zijn beeld. Hoe kan dat ooit lelijk zijn? 

Daarmee is ook onze bestemming duidelijk: het leven 

te leven zoals God bedoelt. Zo leven kan alleen als we 

Hem als God erkennen. Niets anders willen dan Hij 

wil. Ons toevertrouwen aan zijn liefde en wijsheid. Dat 

was en is onverminderd nog steeds onze bestemming. 

Dat is wie we zijn. 

Gods tegenstander 

De boom van kennis van goed en kwaad stelde ons 

voor de keus. God verbood ons daarvan te eten, omdat 

het leven alleen geleefd kan worden als we aan Hem 

overlaten te bepalen wat goed is en kwaad. Door wel te 

eten, maakten we ons van God los en veranderden van 

zijn geliefde kinderen in zijn tegenstanders. Ons 

gedrag is wel intens lelijk geworden! 

Die dwaasheid heeft ons geruïneerd. Compleet. We 

raakten van God los, moesten het paradijs uit en 

ontkomen sindsdien niet aan de dood. Dat is niet 

alleen iets dat ons overkomt; wij zijn ook zelfs zo uit 

het lood geslagen dat we niet anders meer kunnen en 

willen dan tegen God ingaan. Dat maakt ons schuldig, 

hopeloos wat onszelf betreft, onmachtig om echt en 

blijvend goed te doen (Efeziërs 4,17-20). Verdorven! 

Gods verlangen 

Onze waarde is voor God niet verminderd, al zijn we 

zo ‘verdorven’ geraakt. In zijn Zoon kwam Hij ‘om ons, 

mensen, en om ons behoud’ uit de hemel naar de 

aarde. Zo kostbaar zijn we blijkbaar onverminderd 

voor Hem. Dankzij zijn sterven en opstanding wil en 

kan Hij ons door zijn Geest nieuw maken. Met een 

nieuwe wil, een nieuw verlangen om Gods wil te doen 

en met en voor Hem te leven. 


